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God is goed  

Refr.: God is goed, geweldig en te gek,  

schuil maar bij Hem,  

er is geen betere plek,  

voor al je zorgen, voor al je pijn, het is 

heerlijk om bij Hem te zijn.  

Ben je dom geweest of heb je iets verknald, 

weet je nou niet hoe je verder moet, vertel 

hem dan waar je zo mee zit en je zult 

merken: de Heer is goed.  

Refr.:  

Is er iets waar je maar niet uitkomt,  

je loopt te puffen, ow je hebt het zwaar  

Hij verlangt er zo naar je te helpen,  

dus vertel het Hem allemaal maar.  

Refr.:  

Ben je bang of voel je je alleen weet je niet 

waar je het zoeken moet, vertel Hem dan 

waar je zo mee zit, en je zult merken: de 

Heer is goed.  

Refr.:  

Ben je moe, je ziet het niet meer zitten ben 

je ziek, in paniek is het zwaar Hij verlangt er 

zo naar je te helpen, dus vertel het Hem 

allemaal maar  

Refr.: (2x) – laatste zin 3x  

 

 

Go 4 God  

Samenzijn als kiezelsteentjes naast elkaar.  

Om ons heen het water, overal, hier en daar.  

Duiken in de kring van Jezus’ eigen kleur.  

Dat geeft ons een prima humeur.  

Refr.: Go 4 God! Go 4 God!  

‘t Is geen fantasie, maar leven tot en mét!  

Go 4 God! Go 4 God!  

Want zijn deur staat nooit op belet.  

Handen uit de mouwen voor m’n medemens.  

Samen mogen bouwen aan Gods diepste wens.  

Zijn hand op mijn schouder als een goede 

vriend:  

hij duwt ons vooruit op de wind.  

Refr.:  

Jij komt ons verrassen met wat wijn en brood  

we zitten ook samen in dezelfde boot.  

Varen op de zee: dat hebben wij geleerd;  

samen loopt dat voortaan gesmeerd.  

Refr.:  

Jij hebt ons geroepen om op weg te gaan.  

Worden zoals Jezus en zijn stem verstaan.  

merken onderweg: een warme wind die waait:  

’t vuur van God dat in ons oplaait.  

Refr.:  

 

 
Waai alsmaar door  

O, Goede Geest, die om ons is:  

waai, waai, alsmaar door!  

Je licht vult onze duisternis:  

waai, waai alsmaar door!  

Refr.: Waai, alsmaar door,  

Waai, alsmaar door,  

Waai, alsmaar door;  

God daar gaan we voor!  

 

Beadem ons met Jezus’ Geest;  

waai, waai, waai ons door!  

Het vuur dat onze kou geneest!  

Waai, waai, waai ons door!  

Refr.:  

O, Vader, Zoon en Geest tesaam,  

waai, waai, alsmaar door!  

We willen leven in jouw naam,  

waai, waai, alsmaar door!  

Refr.: 

 

 

I love You, Father 

 

I love You, Father. I love You, Holy Son. 

I love You, Spirit. I love You Three in One. 

He created me, redeemed and sanctified me: 

praise Him, praise Him, always praise Him, 

praise Him, praise Him, always praise Him
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